
      Koblenz 
               12 tot en met 19 Juni 2015 

 

 

 



 

                     

 

                     Vakantiegangers: 

Hannie, Jules, Sibolt, Christ en Lyanne 

 

                         

 

                        Begeleiders: 

         Harmke, Wilma en Thomas 

 

 

 

 

 

 



 

Vrijdag 12 Juni 

 

Om 11 uur in de ochtend vertrekken we vanuit Arnhem 

met Sibolt, Christ en Hannie richting Veenendaal om 

Jules en Lyanne op te pikken. 

 

De reis vanuit Veenendaal gaat voorspoedig en met 2 

tussenstops  zijn we rond 4 uur in Koblenz bij Hotel 

Contel. 

 

We gaan snel t hotel in omdat er een stortbui op komst 

is, met als gevolg dat Thomas en Wilma goed 

natregenen met het uitpakken van de bus. 

 

De kamers worden verdeeld en de koffers uitgepakt. 

 

Daarna lekker eten bij een lokale chinees in de buurt, 

lopend buffet. Zo rond half 9 gaat iedereen naar zijn 

bed. 



Zaterdag 13 Juni 

Om half 9 gaan we lekker ontbijten in ons hotel. 

Lekkere broodjes en wat blijkt voor Hannie ; lekkere 

eitjes!!!!! 

Zo rond 10 uur gaan we t kasteel van Koblenz bezoeken 

en de daarbij behorende kabelbaan met spectaculair 

uitzicht over de rivier de Rijn en de Moessel. 

 

Hannie heeft t naar de zin! 
 

De Deutsches Eck  

 

 

 



Als lunch overheerlijke Flammkuchen, een echte 

aanrader uit deze streek. 

 

met zijn allen aan de Flammkuchen!!  

 



We bezoeken het punt waar de Moessel in de Rijn 

uitmondt, de Deutsches Eck. 

 
Harmke en Christ met Playmobiel  

 

 

Sibolt!  



 

Tevens kopen we kaarten voor t thuis publiek. 

 

S Avonds eten we in een klein restaurantje langs de 

oever van de Moessel, onderweg ernaartoe zien we 

veel wijnranken en een enkel kasteel. 

 

met zijn allen in de kabelbaan!  

 



 

 

Hannie en Lyanne vinden het heerlijk!!  

 

 

Wilma en haar Toetje!!  

 



Zondag 14 juni 

 

Om 9 uur hebben we lekker uitslaapontbijt.   

Vandaag gaan we naar Rudesheim aan de Rijn om een 

boottocht te maken langs de vele wijnvelden en 

kastelen die daar zijn. We lunchen op zijn Duits op de 

boot; bockworsten……….lekker. 

 

met zijn allen aan t wachten op de boot  

 



ons cruiseschip  



 

 

                            Lyanne           Christ  

In Rudesheim altstadt gaan we shoppen, Christ scoort 

een mooie pet. En Sibolt koopt een rieten hoed. 

Thomas weet ons naar een goed restaurantje te leiden, 

een echte Italiaan, waar we kunnen kiezen uit van alles 

lekkers; Pizza, pasta, lasagne, etcetera. 



 

Pasta  

 

Sibolt aan de Pizza  

 

 

                                                                                

Smakelijk 

eten!  

 

 

 

 



Als toetje gaan we ijs eten bij een ijssalon, waar het ijs 

echt lekker was en waar Jules erg goede moppen ging 

tappen!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 15 Juni 

 

Na t ontbijt gaan we Koblenz bezichtigen, de oude 

vakwerkhuizen en de vele winkels in de winkelstraat. 

 

                                                                                         Een oude fontein  

 

 

 



Bij de plaatselijke bakker eten we een broodje ham of 

kaas. Sibolt trakteert ons op een drankje op een terras. 

Ons avondeten doen we in het hotel, we eten kleine 

maar verrukkelijke kalfschnitsels. 

Na het avondeten drinken we gezellig nog iets in de 

biertuin van het hotel. Jules speelt een paar nummers 

op zijn trekharmonica. 

 

 

                                                                                                    Jules  

 



Dinsdag 16 juni 

Vandaag gaan we na te hebben ontbeten naar een 

attractiepark in 

Cochem

 

Hannie  

 

Als lunch hebben we een half haantje of een 

hamburger. 



 

Harmke en Wilma in de achtbaan  

 

Jules  

 



 

Christ en Thomas aan t schommelen  

 

Harmke en Wilma  

 

 



 

Daarna terug naar t hotel voor een kort tukkie. 

 

We gaan weer langs de Moessel eten, Gordon bleu of 

schnitzel, erg lekker weer!! 

 

 

 

 



Woensdag 17 juni 

 

Na t ontbijt gaan we naar een dierentuin in Nieuwied, 

het is er wel erg stijl blijkt al snel. 

 

We lunchen in het restaurant , helaas geen 

Flammkucken, maar een pizzabroodje of lekkere 

appfelstrudel. 

 



Na de dierentuin gaan we naar Andernach, we 

bezoeken daar via een boottochtje een echte Geiser.  

 

Jules en Harmke bij de Geyser  

 

 

 



 

                                                                             De boot die ons naar de Geyser bracht  

Avondeten in de oude binnenstad van Andernach,  

 



 

 

 

 

Ijsje als dessert!!! 

 



 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 18 juni 

 

Vandaag gaan we na het ontbijt weer naar Koblenz. 

Naar het romantiek museum, je kan er virtueel in een 

bootje varen en de geschiedenis van de omgeving 

wordt er uitgebeeld. 

 

                                                                                                kapitein Christ!!  

 

 



 

s Middags gaan we nog een terrasje pakken bij een 

biertuin langs de Deutsches Eck. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                     vakwerkhuis  

 

 

nog even een wees gegroetje!  

 



 

 

 

Als afsluiting van de vakantie gaan we naar de chinees 

waar we al in het begin van de vakantie zo lekker 

gegeten hadden, het was genoeg voor heel veel 

mensen, zo veel hadden we nog nooit gezien! 

 

 

 



 

                                                                       in de hotellobby  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 19 juni 

 

Na een vroeg ontbijt vertrekken we weer naar huis, 

richting Arnhem en Veenendaal. 

 

Het was een leuke en gezellige vakantie!! 

 

Hopelijk tot een volgende vakantie! 

 

 

 

 


